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ANSICHTKAART	(maker:	Jennifer	Pettersson)	
	
	
	 	 Muziek	
	
VROUW	 Het	was	zomer.	Ik	was	21	en	ik	had	een	ansichtkaart	gekocht	

voor	mijn	grote	liefde,	Dan.	Ik	was	zo	ontzettend	verliefd	op	
hem.	Hij	werkte	in	Somalië	voor	Reuters,	hij	was	fotograaf.	
Hij	zou	23	worden	dus	ik	dacht...ik	zal	hem	een	kaartje	
sturen.	Maar	opeens	voelde	ik	het	heel	sterk	dat...	het	had	
helemaal	geen	zin.	
	
Een	week	later	kreeg	ik	het	bericht	over	zijn	dood	via	het	
Journaal.	Heel	bizar.	De	televisiepresentator	liet	me	zelfs	de	
plek	zien	waar	hij	gestenigd	werd	door	een	woedende	
menigte.	De	Amerikanen	hadden	een	ziekenhuis	
gebombardeerd,	op	zoek	naar	een	clanleider,	en	honderden	
burgers	kwamen	om	het	leven.	De	mensen	waren	natuurlijk	
razend.	En	de	Amerikanen	waren	al	lang	weg.	Ze	zaten	in	
hun	helikopters,	heel	veilig.	Dus...	toen	waren	er	alleen	
maar	de	fotografen...	

	 	
	 Geritsel	kaart	
	

Ik	ging	laatst	door	mijn	oude	spullen	en	ik	vond	dat	kaartje	
terug.	De	voorkant	is	gewoon	een	heel	simpele	foto,	maar	
wel	van	een	ondergaande	zon.	Achterop	staat	alleen	maar	
“Dear	Dan”...	Verder	niets.	

	
		
	
	
	 	



POSTCARD	(by	Jennifer	Pettersson)	
	
	
	 	 	 Music	
	
WOMAN	 It	was	summertime.	I	was	21	and	I'd	bought	a	

postcard	to	send	to	my	great	love,	Dan.	I	was	madly	in	
love	with	him.	He	was	working	in	Somalia,	as	a	
photographer	for	Reuters.	It	was	going	to	be	his	23rd	
birthday,	so	I	thought...	I'll	send	him	a	card.	But	
suddenly	I	had	this	overwhelming	feeling	that...	there	
was	no	point.	

	
A	week	later	I	heard	on	the	News	that	he	was	dead.	It	
was	so	bizarre.	The	TV	anchor	even	showed	me	the	
spot	where	he	was	stoned	to	death	by	an	outraged	
mob.	The	Americans	had	bombed	a	hospital	while	
searching	for	a	clan	leader,	killing	hundreds	of	
civilians.	The	locals	were	furious,	of	course.	But	the	
Americans	were	long	gone;	safe	in	their	helicopters.	
So...	only	the	photographers	remained.	

	
Rustling	of	paper	
	

Recently,	I	was	sorting	out	some	of	my	old	things	and	
came	across	the	postcard.	The	picture	on	the	front	is	
just	a	very	simple	photo	of	a	setting	sun.	On	the	back	
it	says:	"Dear	Dan"...	Nothing	else.	

		
	
	
	
 


